
 

Pasen geeft ons het bewijs, dat liefde overwint, omdat zelfs na veel 

grauw en grijs, alles opnieuw begint. 

 

Schoolvoetbaltoernooi 

Op 29 maart vond het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi 

voor groep 7 en 8 plaats. Het was een mooie dag, er 

werd gewonnen, verloren en gelijk gespeeld, maar 

vooral lekker gevoetbald. 

 

Een week later op 5 april vond het schoolvoetbaltoernooi 

voor groep 5 en 6 plaats. De grauwe lucht van de week 

ervoor had plaatsgemaakt voor een zonnetje. Ook op 

deze dag werd er wederom gewonnen, verloren en gelijk 

gespeeld. Wat leuk om te zien dat iedereen zo’n plezier 

had met het voetballen. 

 

De meiden van groep 5b en 6b wisten de finale te 

winnen, waardoor zij doorgaan naar de volgende ronde.  

 

We willen iedereen bedanken voor zijn sportiviteit en 

hulp bij het schoolvoetbaltoernooi. 

Paasviering 

Vandaag vond de jaarlijkse paasviering op de Don 

Boscoschool plaats. De kinderen startte de dag met een 

heerlijk paasontbijt welke door de oudercommissie was 

verzorgd. Hierna volgden activiteiten rondom Pasen en 

een viering in de aula op school.  

Schoolfotograaf 

Direct na de meivakantie komt op maandag 8 en dinsdag 9 mei de schoolfotograaf. Via 

Parro ontvangt u voor de meivakantie meer informatie betreffende het rooster van de 

fotograaf en de broertjes en zusjes foto’s. 

Hulpkrachten gezocht! 

Voor het eindejaarsfeest zijn wij nog op zoek naar hulpkrachten. Helpt u ons mee? Middels 

dit formulier kunt u aangeven of u ons kunt helpen.   
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Ook ik zal mij even voorstellen. Ik ben Leonie, de moeder van Jim (3A), 

dit is mijn 2de jaar als lid van de Oudercommissie. Ik doe dit met veel  

plezier, heel leuk om op deze manier betrokken te zijn bij de school en 

de kinderen. 

Vandaag hebben de kinderen Paasontbijt gehad op school. Een jaarlijks terugkerende 

activiteit welke mogelijk gemaakt wordt door jullie ouderbijdrage. Bedankt namens de 

kinderen! 

Vanmorgen in alle vroegte waren de OC-leden al op school aanwezig om de broodjes, 

het beleg, fruit en drinken te verdelen over de klassen. Bij aankomst op school konden 

de kinderen met hun eigen juf of meester gaan genieten van het paasontbijt en de 

daarbij horende gezelligheid. Toch leuk een keer iets anders, dan gelijk beginnen met 

lezen of rekenen?!  

Benieuwd wat wij nog meer doen of lijkt het je leuk ook lid te worden van de 

Oudercommissie? Laat het ons dan weten: ocdonboscorhoon@gmail.com. Heb je een 

vraag met betrekking tot de ouderbijdrage? Stuur dan een e-mail naar: 

donboscopenningmeester@gmail.com. 

 

Namens alle OC-leden wens ik jullie hele fijne Paasdagen. 

 

 

 

Oudercommissie 


